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Een kind op de Rosa Boekdrukker 

 

Kees Steeman, wethouder in Osdorp en 

woonachtig in De Baarsjes, wist al voor 

de geboorte van zijn kind: die gaat naar 

de Rosa Boekdrukker! Inmiddels zit 

zoon Lentin in groep 7. Vader Steeman 

legt uit.  

 

“In de jaren negentig was ik vier jaar 

wethouder Onderwijs & Welzijn in De 

Baarsjes. Mijn vrouw, met wie ik toen nog 

niet samen was, werkte daar op de afdeling 

Onderwijs. Vanuit ons werk kenden we de 

Rosa Boekdrukker. We wonen er om de 

hoek en omdat we het belangrijk vinden 

dat ons kind in de buurt naar school gaat, 

naar een goede school, was de keus toen al 

gemaakt. Lentin werd pas jaren later 

geboren, maar de keus bleef.  

Ja, het is een zwarte school, maar 

wel ontzettend gemêleerd. Tijdens een van 

Lentins verjaardagsfeestjes hadden we 

kinderen van zes verschillende 

nationaliteiten in huis! En dat het een 

zwarte school is, biedt juist voordelen. De 

groepen zijn klein, er is veel aandacht voor 

de kinderen. En dat geldt zeker voor de  

Rosa Boekdrukker. De medewerkers weten 

het maximale uit een kind te halen. 

 

In de buurt naar school – wij wonen 

driehonderd meter van de school vandaan 

– heeft veel voordelen. Je komt de 

kinderen en hun ouders in de buurt tegen. 

Op straat, in het zwembad. Je spreekt 

elkaar veel makkelijker even aan. En ook 

voor de kinderen is het prettig hun 

vriendjes in de buurt te hebben. Dan vind 

je makkelijker aansluiting op straat. 

 
Kees Steeman (wethouder Osdorp, bewoner De Baarsjes)  

 

Ik zit in de medezeggenschapsraad en heb 

goed contact met de ouders. Zij die de taal  

niet goed spreken hebben weer hun ouders 

op school die beide talen spreken. En ja, op 

het schoolplein zie je wel groepjes van 

Turkse en Marokkaanse moeders. Maar ja, 

in Oud-Zuid is die verdeling in ouders die 

tennis spelen en ouders die hockeyen.  

 

“Ze weten het maximale uit het kind 

te halen” 

 

 

In al die jaren zijn wij erg tevreden 

geweest over onze schoolkeuze. Lentin 

heeft altijd prettige, geïnteresseerde, 

gemotiveerde docenten voor zijn klas 

gehad. Het team op de Rosa Boekdrukker 

weet goed met de diversiteit van de 

kinderen om te gaan. We hebben nooit 

gemerkt dat Lentin een achterstand opliep 

door de keuze voor een zwarte school. Ik 

zie juist andersom dat de kinderen van 

allochtone ouders meegetrokken worden. 

Dus een gemengde school is prettig. We 

leven toch ook in een ontzettend 

gemêleerde wijk!” 


